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Geachte Chairman
Geachte parlementsleden,
Geachte heer Marek Halter,

Zeer geéerde dames en heren,

75 jaar geleden werd het kamp Auschwitz-Birkenau bevrijd. In de jaren daarvoor, tussen 1942 en
1944, toen Belgié door de Duitsers was bezet, werden 25.274 Joden en 354 Roma en Sinti of
zigeuners vanuit het Sammellager in Mechelen met 28 transporten naar Auschwitz-Birkenau
gedeporteerd. Van hen zouden slechts 1.219 Joden en 33 Roma en Sinti het overleven, dat wil
zeggen minder dan 5%.

Het zijn cijfers die moeilijk te vatten zijn. Bovendien zijn het slechts cijfers. Als we niet willen
vergeten, moeten we ons meer herinneren. Zoals het feit dat de jongste nauwelijks één maand oud
was. En de oudste 93 jaar. Bovendien hadden deze mensen allemaal een naam. Namen, zoals de
oude Lajas Reichman en zijn echtgenote Feiga, zijn dochter Myriam en haar kinderen Paula,
Alexander en Annie. Namen zoals die van de 13-jarige Mariette Peretz ... Allemaal mannen, vrouwen
en kinderen die door de nazi's werden vermoord in Auschwitz-Birkenau.

Wat er gebeurd is in de 2¢ Wereldoorlog mag nooit vergeten worden. Evenmin mogen we onze eigen
rol vergeten. De Belgische en Vlaamse autoriteiten hebben gewillig meegewerkt aan de deportatie
van en de moord op hun eigen burgers. Dat is een schandvlek in onze geschiedenis, een geschiedenis
die we recht in de ogen moeten durven kijken.

Met dat doel heeft de VIaamse regering in 2012 de Kazerne Dossin gecreéerd, het Memoriaal,
Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten. In het Memoriaal, dat zich in
het oude Samellager bevindt, worden de 24.376 van hieruit gedeporteerde en in Auschwitz-Birkenau
vermoorde Joden en zigeuners herdacht en worden constant hun namen voorgelezen, net zoals in
het Children’s Memorial in Yad Vashem in Jeruzalem, dat ik enkele jaren geleden bezocht. Met het
oog op herinneringseducatie ontvangt het museum jaarlijks tienduizenden leerlingen en andere
groepen. De onderzoekers van het documentatiecentrum verzamelen ook informatie over- en foto’s
van gedeporteerden en helpen nabestaanden van slachtoffers bij het vinden van wat er met hun
ouders, grootouders of overgrootouders is gebeurd.

Van alle vanuit Mechelen naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerden hangen er inmiddels 20.363
portretten op een indrukwekkende fotowand verspreid over maar liefst vier verdiepingen in het
museum. Die mensen kregen daardoor naast een naam, ook terug een gezicht. Elk jaar komen er nog
foto’s bij, van onderzoekers die nog foto’s vinden of van familieleden verspreid over heel de wereld.

Zo is het er het verhaal van de 5-jarige Salomon Mejlechowicz, die op 10 oktober 1942 via Mechelen
naar Auschwitz werd afgevoerd. Nog niet zo lang geleden werd zijn echte naam in de archieven
teruggevonden. Op de bewaard gebleven transportlijst stond enkel zijn roepnaam “Moni” en zijn
achternaam was verkeerd gespeld. Pas na bijna 75 jaar kreeg zo de familie eindelijk zekerheid over
zijn lot. Hij werd samen met 19 andere jongens van 3 tot 11 jaar oud, zonder hun ouders, naar



Auschwitz gedeporteerd, waar ze in de gaskamer stierven. De foto van de jongen werd toegevoegd
aan de muur met foto’s en zo kreeg ook “Moni” terug een gezicht.

Bij zulke verhalen is het soms moeilijk de geschiedenis recht in de ogen te kijken.

Maar er zijn ook andere verhalen, en andere namen. Zoals die van Igo Gross, die op 19 april 1943 uit
het Twintigste treinkonvooi kon ontsnappen. De sabotagepoging op dit treinkonvooi was uniek in
West-Europa. Nergens anders heeft men getracht deze treinen te stoppen. In totaal konden bij deze
actie 231 mensen ontsnappen. Igo Grosz was er één van. Hij werd niet terug opgepakt, dook onder in
Brussel tot aan de bevrijding en zou na de oorlog naar Amerika emigreren en er een succesvol
zakenman worden. De actie vond plaats op 19 april 1943, dezelfde dag als het begin van de opstand
in het getto van Warschau. De drie jongemannen die het 20° konvooi deden stoppen zijn door het
Yad Vashem dan ook erkend als ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.

Ladies and gentlemen, the Patron of the Promotion of the seventieth academic year of the College of
Europe, at the Bruges campus, is Hannah Arendt, who coined the famous words: ‘nobody has the
right to obey’. You can and you must resist the forces of evil.

Dames en heren,

De woorden van Hannah Arendt zijn ook voor vandaag pijnlijk relevant. We leven in een tijd waarin
leuzen waarvan ik hoopte dat we ze nooit meer zouden horen, plots terug weerklinken in onze
straten. Antisemitisme en andere vormen van haat worden terug gepredikt in Europa. In onze steden
worden er zelfs opnieuw mensen vermoord omdat ze niet tot de juiste religie zouden behoren. De
moord op vier mensen in het Joods museum in Brussel vormen een triest hoogtepunt in die tendens.
In de periode van de aanslagen in Parijs en in Brussel was ik als vice-premier en federale minister van
Binnelandse Zaken verantwoordelijk voor de veiligheid van onze burgers. In diezelfde periode zag ik
de opera ‘La Juive’, van Halévy. De muziek en het thema hebben me toen tot tranen toe geroerd. La
Juive toont hoe antisemitisme, hoe haat in al haar vormen - van alle tijden is.

Als vicepremier heb ik erop toegezien dat de Joodse instellingen in Antwerpen en Brussel het
hoogste veiligheidsniveau van heel Europa kregen. Als huidig Minister-president van Vlaanderen zal
ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze Joodse medeburgers zich bij ons veilig en
thuisvoelen, dat ze hun godsdienst in vrijheid kunnen uitoefenen, dat ze vrij kunnen zijn van
antisemitisme, van haat en geweld.

Dames en heren,

“Wie een getuige heeft gehoord, is zelf een getuige geworden” schreef Elie Wiesel. Door de namen
en de verhalen van de overledenen te aanhoren en ze verder te vertellen, worden we bovendien zelf
ook ‘boodschappers van de doden’. Daarom moeten we blijven de namen herhalen. We zijn het aan
alle slachtoffers van de Shoah verplicht ervoor te zorgen dat de krachten van het kwade en de
duisternis steeds weer worden verslagen.



