
Alleen het gesproken woord telt.  

Dag Vrienden, Vlamingen, Landgenoten, 

 

2018 is begonnen als een historisch jaar voor mij. Ik kan vanaf nu immers geen speech meer 

voorlezen zonder… mijn leesbril.  

 

Ja, we zijn dus allemaal weer een jaartje ouder en dat laat zich soms voelen. Daarom geef ik 

u meteen al mijn innigste wens van vanavond: ik wil ieder van u hier gezond en gelukkig 

terugzien in 2019. 

 

Geluk en gezondheid. Het is met de jaarwisseling ook aan onze partij gegeven. Want ik kan u 

zeggen dat de N-VA sinds 1 januari is gegroeid met bijna 600 totaal nieuwe leden.  

 

600 op 12 dagen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. En dus wil ik meteen een woord 

van dank richten aan alle mensen in deze zaal en aan alle mensen buiten deze zaal die 

inspanningen hebben gedaan om zoveel Vlamingen te overtuigen om nu lid te worden van 

de N-VA.  

 

Maar nieuwkomers, die maken we ook zelf. En met plezier. Dus ook dikke proficiat aan Zuhal 

Demir voor baby Rozanne. Zuhal, je kreeg het mooiste geschenk dat er bestaat: een 

spartelend wonder, een gezonde baby. Welkom op de wereld Rozanne, en welkom in 

Vlaanderen.  

 

Het is voor jou en voor alle kinderen dat wij van Vlaanderen de beste plek op aarde willen 

maken. Het is dat streven dat ons hier heeft samen gebracht in de N-VA. Wij willen en wij 

zullen er voor zorgen dat jij ook morgen thuiskomt in een welvarend Vlaanderen. 

 

Om dat te bereiken, moeten wij verantwoord durven besturen. Vlaams en federaal. 

Ja, er is veel bespaard en veel hervormd; 

 

Ja, de pensioenleeftijd zal geleidelijk stijgen; 

 

Ja, de rood-groene schuldenberg in de energie is aangepakt. 

 

En ja: we weten heel goed dat die maatregelen niet altijd of niet voor iedereen plezierig 

waren. 

 

Maar, ja, het was nodig. Nodig om onze sociale zekerheid zeker en sociaal te houden, om 

onze economie weer aan de praat te krijgen.  

 

En, ja, de verandering werkt. 

 

Want de belastingdruk daalt, het meeste voor de bescheiden of de gemiddelde lonen. Die 

krijgen er netto een extra maandinkomen bij. 
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Want de Vlaamse regering van Geert Bourgeois heeft haar begroting al netjes op orde en 

kan weer volop investeren. Onder meer in één van de grootste infrastructuurprojecten in 

heel Europa: de Oosterweelverbinding. Eindelijk, na 20 jaar is de knoop doorgehakt, 

dankuwel Ben Weyts. 

 

Want ook federaal komt het begrotingsevenwicht binnen handbereik. En ook een 

schuldgraad onder de 100 procent is geen verre droom meer. Wij zullen Charles Michel 

steunen om dat nog te bereiken. 

 

Want de private jobcreatie en het aantal startende ondernemingen breekt record na record. 

En de vooruitzichten voor onze economische groei in de komende jaren zijn opnieuw 

rooskleurig, zeker voor Vlaanderen. 

 

Het grootste economisch probleem van Vlaanderen op dit moment is dat we de vacatures 

niet meer ingevuld krijgen. Vraag het aan Philippe Muyters, die er alles aan doet om mensen 

naar een job te leiden. En daarom moeten we blijven hameren op wat in alle landen al lang 

normaal is: een beperking van de werkloosheid in de tijd. Vechten tegen armoede, is 

vechten om mensen die kunnen werken ook aan de slag te krijgen. 

 

 

Vrienden, 

 

Verantwoord besturen moeten we doen voor onze welvaart, maar ook voor onze veiligheid. 

 

Stap voor stap wordt er een veiligheidscultuur opgebouwd om het hoofd te bieden aan wie 

ons bedreigt. Er werden investeringen gedaan in mensen en materiaal, onder meer in 

cameranetwerken. Wetten werden strenger gemaakt en de juridische armslag van onze 

veiligheidsdiensten werd verruimd. 

 

En ook hier: de verandering werkt. 

 

Want onder Jan Jambon dalen de criminaliteitscijfers jaar na jaar. (Jan, in Antwerpen dalen 

ze wel nog wat sneller dan het gemiddelde….) 

 

Maar ook op de mannen en vrouwen van Steven Vandeput konden we in 2017 opnieuw 

rekenen. De F16’s hielpen een handje in het Midden-Oosten om eindelijk een einde te 

maken aan de barbarij van IS. Op het thuisfront zetten de militairen hun inspanningen 

verder om onze straten te beveiligen. Afgelopen jaren hebben ze daarbij meermaals moeten 

ingrijpen om terroristen uit te schakelen. Wij zijn hen dankbaar. 

 

Hopelijk brengt 2017 voor al onze hulp- en veiligheidsdiensten, en voor ons allemaal, een 

verminderde dreiging. 
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Vrienden, 

 

Verantwoord bestuur voor welvaart, verantwoord bestuur voor veiligheid, dat is 

verantwoord bestuur voor Vlaanderen. 

 

Vlaanderen is ons huis, onze thuis. Dat huis is geen burcht, maar ook geen Spaanse herberg. 

– zeker geen ‘Spaanse’ herberg. Wij verwerpen racisme én wij verwerpen naïviteit. In ons 

huis gelden er huisregels. Wie die nog niet kent, helpen we graag en ruimhartig om ze aan te 

leren. Dat is ons Vlaams inburgeringsbeleid dat door Liesbeth Homans nog verder wordt 

uitgebouwd. 

 

Het zou goed zijn als iedereen daarover ondubbelzinnig is. De afspraken moeten klaar en 

duidelijk zijn.  

 

De allereerste afspraak is dat we in Vlaanderen Nederlands spreken. En dat we die taal dus 

op school leren doordat alle kindjes in de les Nederlands spreken. Dat is niet moeilijk, dat is 

gemakkelijk… (of dat zou je toch denken). 

 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Een tweede belangrijke afspraak is dat onze identiteit 

niet alleen bestaat uit wetten en regels, ze wordt ook gedragen door waarden die essentieel 

zijn om vorm te geven aan ons burgerschap. Waarden als de gelijkheid van man en vrouw, 

de vrijheid van overtuiging, de soevereiniteit van het volk en de gelijkheid van eenieder voor 

de wet. 

 

Deze waarden zijn geen lege containers waar je van alles kunt inkappen. Het zijn 

richtingwijzers. Ze wijzen de weg aan in de Vlaamse gemeenschap, en ze wijzen ons als 

Vlamingen ook zelf de weg aan naar onze toekomst. 

 

Een toekomst waarin: 

• vrouwen vanzelfsprekend hetzelfde gaan verdienen als mannen voor hetzelfde 

werk; 

• niemand nog slachtoffer zal zijn van seksuele intimidatie en geen enkele vrouw zich 

nog verplicht zal voelen om zich te bedekken; 

• seksuele geaardheid alleen nog gevolgen zal hebben op de keuze van je 

levenspartner; 

• we vrij kunnen kiezen of we geloven in God of niet. En we elkaar niet lastig vallen 

met die keuze – laat staan dat we namens een Almachtige geweld zouden plegen; 

• niemand denkt dat hij zich kan beroepen op geloof om standpunten vrij te stellen 

van kritiek – laat staan om uitzondering te krijgen op wetten en regels; 

• niemand nog wordt aangesproken op afkomst omdat we elkaar kunnen herkennen 

en erkennen als volwaardige medeburgers. 

 

Die toekomst is onze toekomst vrienden, de toekomst van onze gemeenschap. Een 

toekomst in een welvarend Vlaanderen, in een veilig Vlaanderen en in een vrij Vlaanderen. 
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Maar die toekomst krijgen we niet cadeau. Daaraan moet gewerkt worden. De regels 

moeten bewaakt worden. En dat begint uiteraard bij de vraag wie er al dan niet in het 

Vlaamse huis kan komen inwonen.  

 

Sommigen kunnen het maar niet laten om feitelijk alle deuren en ramen open te wrikken. 

Het zijn dezelfden die zich een morele superioriteit aanmeten die feitelijk niks anders is dan 

een gebrek aan verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Het zijn dezelfden die 

gretig inhakken op degenen die net vanuit dat algemeen belang de regels proberen 

toepassen. Er is iemand in de zaal die daar stilletjes aan over kan meespreken. Maar gelukkig 

is hij een flinke kerel die lid is van een flinke partij. En ik denk dus dat ik namens iedereen 

spreek als ik zeg: voortdoen Theo! 

 

 

Vrienden, 

 

We gaan samen verder bouwen aan ons Vlaams huis. Dat huis is geen vrijstaande villa in de 

natuur. Het is een rijhuis in de Europese straat. Dat vinden we nog altijd prima. Want veel 

globale problemen pakken we best samen met onze naaste buren aan.  

 

Daarom moet het me van het hart: nog nooit is mijn geloof in Europa zo geschokt als in 

2017. Terwijl in het huis van onze naaste buren brutaal door de politie werd ingeslagen op 

mensen die vreedzaam hun mening uiten, gingen de rolluiken in de Europese straat naar 

beneden. Terwijl buren zonder reden in ballingschap werden gedwongen of in de gevangenis 

werden opgesloten, keken de Europese leiders de andere kant op. En nu de 

volkssoevereiniteit in Catalonië heeft gesproken, gaat de repressie gewoon verder. En 

Europa blijft zwijgen.  

 

Wij vragen aan de Europese verantwoordelijken niet om het eens te zijn met de Catalaanse 

autonomie, we vragen zelfs geen standpunt daarover. We vragen maar één ding: wend het 

hoofd niet af van deze democratische schande. Doe uw invloed gelden. Zeg één ding 

duidelijk aan Madrid: laat de Catalaanse leiders vrij. Laat ze vrij! 

 

 

Vrienden, 

 

Voor ik afsluit, moet ik u nog één ding op het hart drukken: nu is het aan u. Het is aan u en u 

hebt er nog welgeteld 274 dagen voor. In die tijd verwacht ik van u veel.  

 

U moet spreken over verantwoord, veilig en Vlaams van De Panne tot Mechelen aan de 

Maas. U moet lijsten maken, programma’s schrijven en bovenal tot het uiterste gaan om 

iedereen te overtuigen in elke gemeente en elke stad. De N-VA moet verder groeien. En we 

zullen groeien, als u zich in 2018 inzet. 
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Om u daarvoor aan te moedigen, bieden we u graag dit feest aan. Om u tegen uzelf te 

beschermen heeft Jan Jambon dit weekend wel massaal alcoholcontroles laten organiseren. 

Maar misschien een troost voor de BOB’s van dienst: als u morgen fris wakker wordt en u 

hebt nog alle energie over, dan kan u zich om 10.30u melden in Park Spoor Noord in 

Antwerpen waar ik u persoonlijk zal begeleiden op een jogging. Voor alle anderen in de zaal: 

laat u maar eens goed gaan!  

 

We gaan de avond op gang trappen. En dat doen we zoals steeds met een gast-DJ. Dit jaar is 

dat het ene regeringslid dat ik tijdens deze speech nog niet heb vermeld. Dat is niet omdat 

hij niets gepresteerd zou hebben in 2017, juist integendeel. 

 

Onze gast-DJ is de man die tegen alle verwachtingen in lukte om een hervorming van de 

vennootschapsbelasting door te voeren die onze KMO’s flink zuurstof gaat geven om te 

investeren en jobs te creëren. En deze man is uiteraard: Johan Van Overtveldt. 

 

Johan heeft traditioneel een paar platen gekozen. Voor mij was het evident: de 

belastingcontroleur van Urbanus. Maar dat is het niet geworden. Johan koos voor een plaat 

van ene Aloe Blacc met als titel “I need a dollar”…  Zijn tweede keuze is een nummer van The 

Steve Miller Band, met name “Take the money and run”…  Maar openen doet Johan met een 

Nederlandstalig nummer, een nummer waarvan ik de dubbele bodem niet hoef uit te leggen 

na de jongste weken: Boudewijn de Groot, “De eenzame fietser”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


